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Nacht in het bos 

Oh, nacht van het bos, zo heerlijk koel, 

U groet ik duizend maal. 

Het ruisen van uw bomen doet zo goed in deze woelige wereld. 

Ik vlei mijn vermoeide ledematen dromend in het zachte mos. 

En ik word verlost van al die rare, nare kwellingen. 

Moge er uit de verte een fraai fluitspel weerklinken, dat een ver verlangen losmaakt, een verlangen 

naar verre streken, wat mij helaas niet gegund is. 

Laat deze nacht in het bos mij wiegen en alle pijn verzachten, 

En ik snuif een heerlijk gevoel in mij op met de geuren die mij omringen. 

Op dat verborgen plekje voelt mij  hart zich behaaglijk, 

En een vredig gevoel daalt in mij neer met kalme vleugelslagen. 

Wieg mij in slaap, oh prachtige vogelliederen! 

Verlaat mij, oh vreemde kwellingen 

Onstuimig hart, slaap zacht! 

 

Als ik de nacht in het koele bos doorbreng, word ik verlost van alle nare gedachten en kwellingen. Ik 

vlei me neer en door de geluiden en geuren van het bos kan ik me volledig ontspannen en kom tot 

rust. 


